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Ik heb genoeg    van al jou mooie woorden 
Ik heb genoeg    van alles wat je zegt! 
Ik ga maar weg   je zult je wel vermaken 
Je hebt je nooit zo sterk aan mij gehecht ... 
Ik heb genoeg    van al je mooie vrienden! 
Ik ben ze zat     ik hou niet van dat slag! 
Ik hoop dat jij     ze fijn zult blijven vinden 
Dat je niet afknapt op de één of and’re dag. 
 
Brug: Het heeft geen zin om langer hier te blijven. 

Ik ga naar buiten en wandel in de zon. 
Misschien staat hier of daar nog wel een bankje, 
Dan denk ik daar nog even terug aan hoe het begon ... 

 
Want ik heb genoeg   van al je dolle buien, 
Doe maar gewoon,   dan doe je gek genoeg! 
’t Wordt mij te veel;   ik groet je met een glimlach, 
Want om te huilen lijkt het mij nog veel te vroeg. 
 
Ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou! 
Jij bleef me toch niet trouw! 
Ik heb genoeg, ik heb genoeg, ik heb genoeg van jou! 
Ik heb genoeg van jou! 
 
Tussenspel = 8 maten 
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